
 
 

Amsterdam, 13 april 2021/1 Ijar 5781 

 

Beste vrienden,  

 

Wij zijn er. Wij zijn er om jullie te steunen en te troosten in een periode waarin moslimhaat 
onaanvaardbare proporties aanneemt. Bedreigingen en intimidatie zoals deze afgelopen 
weken hebben plaatsgevonden gaan over iedere morele en ook juridische grens. Kom je aan 
onze islamitische medemensen, dan kom je aan ons. 

De bedreiging gericht aan uw moskee markeert in onze ogen een dieptepunt in de 
onverdraagzaamheid in ons land. Leuzen die wij nog kennen uit een gitzwart verleden 
worden uit de kast gehaald om in plaats van Joden dit keer Moslims te bedreigen.  

We zullen ons verzetten tegen deze vorm van haat met alles wat in ons vermogen ligt. We 
zullen er in de media en politiek aandacht voor zoeken en ons verzetten tegen de taal, acties 
en uitlatingen, die wij herkennen uit een zeer duistere periode in ons verleden. 

Samen met u willen wij ons inspannen het dreigende islamofobe klimaat te stoppen en het 
tij te keren. Niet alleen in uw gemeente, maar in het hele land. En weet dat er veel meer 
mensen naast u staan dan tegenover u. Helaas krijgen zij niet altijd evenveel zendtijd of 
aandacht. 

Wij geloven nog steeds dat de meeste mensen deugen en ten diepste in vrede willen leven. 
Het is daarom van het grootste belang elkaar te steunen wanneer onze democratische 
waarden onder druk staan.  
 
Wij wensen u heel veel sterkte en kracht, juist nu wanneer de maand Ramadan van reflectie, 
liefdadigheid en barmhartigheid haar intrede doet. 
 
Ramadan Mubarak voor u en al uw naasten, 
 
 
De dialoogcommissie van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam 
 
Chantal Suissa - Runne, Voorzitter    Rabbijn Menno ten Brink 


